
Contactgegevens vertrouwenspersonen 

De Protestantse Gemeente Tollebeek wil een veilige kerk zijn voor iedereen, waarin de roeping 
van Jezus Christus centraal staat. Een veilige kerk is een plek waar ieder mens meetelt, waar 
respect, zorgvuldigheid en integriteit vanzelfsprekend zijn, en waar iedereen zich gezien en 
gewaardeerd voelt.  

Wij beseCen echter dat ook in een kerkelijke gemeenschap onveilige situaties kunnen ontstaan. 
Daarom zijn er in de Noordoostpolder vier vertrouwenspersonen. 

Het zijn:  
 

 
Anneke van Urk 

06-28910044 
 

 
Janneke Boer  
06-10801949 

 
 

 

 

 
Rik Klaasen 
06-20812542 

 

 
Piet Sanderse  
06-22565854 

  
Wat doet een vertrouwenspersoon nu eigenlijk? 
In de kern komt het hierop neer: De vertrouwenspersoon is er voor iedereen die iets kwijt wil dat 
niet zomaar met een ander gedeeld kan worden. Dat kan gaan over vragen, zorgen of 
vermoedens rondom grensoverschrijdend gedrag of misbruik. Soms speelt er iets heel 
concreets, soms is het meer een onderbuikgevoel: “Er klopt iets niet.” Wat het ook is: je hoeft 
daar niet alleen mee rond te lopen. 

De vertrouwenspersoon biedt allereerst een luisterend oor. Er wordt de tijd genomen voor jouw 
verhaal, zonder oordeel, en in vertrouwen. Samen kijken we naar wat er nodig is. Soms is het 
voldoende dat je je hart kunt luchten. Soms zoeken we samen uit welke stappen gezet kunnen 
worden – of dat nu een gesprek is, een melding of het inschakelen van professionele hulp. Je 
hoeft dat niet alleen te doen. 

Daarnaast wordt ook gewerkt aan preventie.  
Dat betekent dat de vertrouwenspersoon samen met de kerkenraad en anderen blijft kijken: hoe 
zorgen we ervoor dat iedereen zich hier veilig en welkom voelt. Dat er geen ruimte is voor 
grensoverschrijdend gedrag. 

Heb je vragen, maak je je zorgen over mensen, loop je tegen dilemma’s of ongewenste situaties 
aan? Neem dan met één van hen contact op.          
 

 


